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Over Wijkkrant Koningshaven

De krant verschijnt 4 keer per jaar en schrijft over de buurten:
• Fatima	 • Broekhoven I	        • Jeruzalem  	 • Hoogvenne

De volgende editie verschijnt in het weekend van 19 december.
De deadline voor kopij en advertenties voor deze krant is op 24 november. 
Kopij kan worden ingezonden naar kopij@wijkkrantkoningshaven.nl	

Bezoek ook onze website: www.wijkkrantkoningshaven.nl. 
Hierop zijn ook eerdere edities van onze krant te zien.

Per e-mail is de redactie bereikbaar via redactie@wijkkrantkoningshaven.nl
Bezoek ook onze Facebookpagina of kijk op Insta: #wijkkrant_koningshaven 

De Wijkkrant wordt gemaakt door:

Hier word ik blij van

In deze rubriek komen de vrijwilligers van de wijkkrant aan 
het woord. Ze gaan antwoord geven op de vraag: waar word 
je blij/enthousiast van? Deze keer is Luc Houët aan de beurt. 
Luc (47) is fotograaf van de krant en gaat iedere editie op 
zoek naar (mooie, bijzondere) bomen of planten in de wijk en 
schrijft daar iets over.

En dat, van die bomen en planten, is eigenlijk meteen de rode draad in het 
verhaal: nee, hij heeft er helemaal geen verstand van, maar hij vindt het 
gewoon leuk om ergens een foto van te maken en dan uit te zoeken wat het 
is en daar iets over te schrijven. Met andere woorden: hij is nieuwsgierig. 

Fotografie: Jostijn Ligtvoet
Tekst: José de Jonge

Keuken
En dat was hij als klein jochie al in de keuken bij zijn moeder. Nieuwsgierig. 
Altijd meekijken als ze aan het koken was, meehelpen, vragen stellen. 
En zo ontstond in die keuken in zijn ouderlijk huis zijn grootste passie: koken. 
Doet ie heel graag. Thuis, bijna iedere dag. Met veel plezier. Alles eromheen: 
iets bedenken, recept zoeken, er een eigen draai aan geven en zo tot een 
mooi gerecht komen. Luc, lachend: “En elke keer als ik dat gerecht maak, 
verander en verfijn ik het: beetje minder van dit, beetje meer van dat, tot ik 
helemaal tevreden ben. Kan soms wel pas na tien keer zijn dat ik zeg: 
‘Nu is het goed’.” 

Klussen
Maar er is meer. Klussen doet ie graag. Projectje badkamer maken op zolder 
loopt nu. En nee, heeft ie niet van iemand geleerd of zo. “Kwestie van gewoon 
maar beginnen, gewoon doen. Je kunt alles vinden op youtube. 
Ik vind het leuk om dat allemaal uit te zoeken. 
En als het dan lukt… ja, dat geeft voldoening.” 

Challenge
Het houdt niet op. Lezen doet ie ook graag. “Ik heb mezelf een soort van 
challenge gesteld om klassiekers te lezen. Maar ‘Oorlog en Vrede’ daar kwam 
ik niet doorheen. Ik heb het echt geprobeerd, maar zo taai. Dan las ik 
eenzelfde bladzijde drie of vier keer en dan snapte ik het nog niet. 
‘Don Quichot’ wel. Mooi verhaal. Dat dromerige en onwaarschijnlijke, dat vond 
ik geweldig. En straks is de Nederlandse literatuur aan de beurt. 
Al die bekende namen, daar wil ik boeken van lezen. De tachtigers. 
En dan Wolkers, Hermans, Mulisch, die lui.”  

Eigen bier
Dan duikt Luc de schuur in en komt terug met twee biertjes. Ja, hij brouwt 
zijn eigen bier. Hoe het kwam?  “Ja, ik kreeg een keer een bierbrouwpakket 
voor mijn verjaardag. Dat was leuk. Toen ben ik me erin gaan verdiepen.” 
En niet veel later kwamen de ketels en de spullen en nu brouwt ie dus bier in 
de schuur. Eigen bier. Lucse. Er staan twee soorten op tafel. Een bleekbier en 
een roggebier. Jammer dat Jostijn, de fotograaf, al weg is. Ach ja, Luc is zelf 
fotograaf. Zouden we bijna vergeten. Zo kwam ie 14 jaar geleden bij de 
wijkkrant, als fotograaf. Dus, toestel gepakt en foto van de biertjes gemaakt. 

Nieuwsgierig
Maar, ter verduidelijking, koken is toch wel echt nummer 1 bij Luc. 
En wat ook duidelijk is: veel wat ie doet, doet ie omdat het op zijn pad komt. 
Zolder verbouwen? Luc en zijn vrouw willen eigen ruimte op zolder, zodat de 
eerste verdieping voor de kinderen is. Dus klussen. Schrijven over bomen en 
planten in de wijk? Luc vond dat dat ontbrak in de wijkkrant, dus ging ie het 
zelf maar doen. Lezen? Hij wil meer weten van literatuur. Bier brouwen? Hij 
kreeg en zelfbrouwpakket en wilde er meer van weten. Nieuwsgierig dus deze 
man. Bedankt Luc voor je leuke verhaal. Enne… we wachten op de uitnodiging 
voor een pasta Bolognese. Want je kunt nou wel zeggen dat die van jou 
ongeëvenaard  is, maar dat willen wij als wijkkrantcollega’s wel zelf bepalen!

Kom bij de club!
Tekstschrijver gezocht!

Wij van de wijkkrant zijn een gezellige club enthousiaste 
vrijwilligers die met veel plezier de leukste wijkkrant van 
Tilburg in elkaar zetten. Maar… we hebben ook allemaal 
banen, kinderen en honderden verplichtingen. 
We kunnen wel wat tekstschrijvers gebruiken. 
Lijkt het je leuk om bij de club te komen, mensen uit de wijk te interviewen, 
verslag te doen van evenementen en/of zelf op zoek te gaan naar verhalen in 
de buurt? Stuur dan een mailtje naar: redactie@wijkkrantkoningshaven.nl

We vergaderen eens in de drie maanden met de redactie bij Burgemeester 
Jansen. En het moet gezegd: die vergaderingen waarbij de ideeën gespuid 
en artikelen verdeeld worden over de tekstschrijvers en fotografen duren 
aanzienlijk korter dan de borrel (met bitterballen!) erna. Gezelligheid dus!

En als je denkt: ‘daar heb ik geen tijd voor’, nou, dat hebben wij ook allemaal 
niet! Vandaar deze lokroep. 
Tot bij de volgende borrel eh… vergadering dan maar?

• Erik Bienefelt

• Niels van der Burgt

• Patricia van Diessen

• Hans van Dongen

• Toon van Gisbergen

• Luc Houët

• José de Jonge

• Jostijn Ligtvoet

• Linda Markus

• Beewee Nederkoorn

• Freddie de Roeck

• Carla Segers

• Marc Storms

• Noortje van Venrooij

• Fred Verhagen
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Een groeiend aantal mensen weet de weg naar de kringloop 
te vinden. Koopjesjagers, verzamelaars, handelaren, spontane 
snuffelaars; allemaal hopen ze op een verrassende vondst. 
Nieuwsgierig geworden doen wij een rondje kringloopgeluk 
bij La Poubelle, de kringloopwinkel in onze wijk. Wie zijn de 
bezoekers en wat hebben ze dit keer op de kop getikt?

Ook 
adverteren

In de leukste 

Mail dan naar 
adverteren@

Rondje kringloopgeluk Tekst & fotografie: 
Patricia van Diessen

Marcel en zoon Rick zijn vandaag naar de Beekse Bergen geweest. 
Ze komen uit Staphorst in Overijssel. “We hadden nog tijd over, dus doen 
we even een rondje kringloop.” Ze hebben een aantal opblaaszitzakken 
gekocht. “Elk jaar gaan we naar de TT in Assen, motorraces kijken, 
hierop kunnen we comfortabel zitten.” Ook staat Marcel met een 
stethoscoop in zijn hand. “Volgend jaar hopen we onze merrie drachtig te 
krijgen, dat was ze vorig jaar ook. Toen bleef het nogal lang stil in haar 
buik en maakten we ons zorgen. Hiermee kunnen we mooi luisteren of 
het hartje van het veulen nog klopt.” Ook is Marcel blij met de gevonden 
meelzeef, “ideaal om met vers meel klontvrij pannenkoekenbeslag te 
maken!” Zoon Rick is vooral erg in zijn nopjes met zijn nieuwe controller 
om te kunnen gamen.

Marucha loopt met een paar flinke tassen de kringloopwinkel uit. 
Ze woont in Jeruzalem. “In de auto liggen al twee tuinstoelen voor mijn 
dochter. Voor op haar balkonnetje, ze woont sinds februari op kamers.” 
Marucha komt hier meestal voor kleding. “Ik wil graag duurzaam kleding 
kopen, zoveel mogelijk tweedehands, voor het milieu.” Vandaag heeft 
ze ook wat bakspullen gekocht, een roze puddingvorm “alleen die kleur 
is al leuk!”, een quichevorm, beslagkom, vergiet. “Zo richting winter 
wil ik weer wat vaker bakken.” De kleurige Tupperware voorraadbussen 
zijn voor haar havermout en bakmeel. “Dat staat toch veel leuker dan 
die verpakkingen van de supermarkt!” Soms voelt ze zich bezwaard als 
ze iets koopt bij de kringloop. “Pik ik nu geen spullen in voor mensen 
met een kleine beurs?” Marucha is trouwens een Spaanse naam, maar 
ze heeft geen Spaanse roots. “Mijn ouders hebben elkaar ontmoet op 
Spaanse les”, zegt ze lachend.Paul is op de fiets vanuit Moergestel. Onderweg bedacht hij iets dat hij 

nodig had, maar eenmaal aangekomen bij de kringloop was hij vergeten 
wat het was. “Maar ik vind hier altijd wel iets”, zegt hij terwijl hij zijn 
vondsten laat zien. “Ik ben mijn huis aan het schilderen en ontdekte dat 
er een balk rot is. En net vond ik een nieuwe balk die precies past!” 
Ook heeft hij een zwenksproeier en een rol natuurtouw in zijn handen. 
“Die komen altijd van pas bij mijn werk als tuinman. Of ik ga er creatief 
mee aan de slag in mijn eigen tuin.” Vooral blij lijkt Paul met zijn pakje 
blauwe ooievaars-wasknijpers. “Ik had eerder al een pakje roze gekocht, 
daar heb ik van een paar per ongeluk de kop afgebroken. En nu heb ik 
dus ook een pakje blauwe! Ik vind ooievaars mooie beesten, ik zie ze op 
weg naar huis vaak in het veld. Ik ben blij dat ik de fase van mijn was-
knijpertekort nu definitief achter me kan laten!” zegt hij gekscherend.

Ook Rob en zijn dochters Ellie en Loes zijn geslaagd bij La Poubelle. 
Ze komen met de bakfiets vanuit de Bomenbuurt. Ellie showt trots hun 
aankopen. Twee spelletjes; ‘Zeg geen ja, zeg geen nee’ en ‘Boggle’. 
“Vooral die eerste willen we heel vaak gaan spelen! Dan stel je elkaar 
vragen, bijvoorbeeld ‘vind je regenbogen leuk?’ en dan mag je dus niet 
antwoorden met ja of nee, dat is heel grappig.” Ellie was eigenlijk op 
zoek naar hondenknuffels, die hebben ze helaas niet gevonden. 
“Ik vind honden heel leuk, we hebben er zelf geen want mijn moeder 
is daar allergisch voor.” Loes (rechts op de foto) houdt heel erg van 
paarden. Maar bovenal houden ze van samen spelletjes doen! 



Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

Gesloten
15:00 - 00:00 uur
15:00 - 02:00 uur

Zaterdag:
Zondag:

14:00 - 02:00 uur
14:00 - 24:00 uur

Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl

Hij z’n hobby, zij d’r Fiat 500 Fotografie: Hans van DongenTekst: José de Jonge

We spreken Henk en Patricia Vlemmix uit de Hoogvensestraat 
over hun Fiat 500 L uit 1970 met een 600 motor. 
Hoe het begon: eigenlijk, vertelt Henk, was het zaadje al heel lang geleden 
geplant, in zijn jeugd, samen met vader Henk altijd in het schuurtje in de 
Clercxstraat aan het sleutelen. Brommers, zelfs een barrel van een 
botsautootje dat ze kochten hebben ze weer aan het rijden gekregen. 
En dan ging het niet zozeer om het ermee te kunnen rijden, maar om de kick 
als ie het weer deed.  Zijn eerste auto was een oude Kever die ook helemaal 
opgeknapt moest worden. En ja, dat sleutelen, dat is altijd gebleven. 

Even oud
15 jaar geleden. Patricia, zijn vrouw, werd 40 en haar verjaardagswens was 
een Fiat 500, een oldtimer. Dat zag Henk wel zitten. Kon ie weer sleutelen. 
Hij werd meteen lid van de Fiat 500 club – belangrijk omdat je daar al je 
benodigde informatie over onderdelen en dergelijke kunt krijgen – en ze 
gingen op zoek en vonden uiteindelijk hun Fiat in Goirle. Bij Thermen, 
de sauna. De Fiat was bestickerd, een reclameauto dus. Patricia: 
“Hij was 40 jaar oud, net zo oud als ik.” En nadat Henk er het een en ander 
aan gereviseerd had, kon Patricia er de weg mee op. 

Geen hogere wiskunde
Die eerste keer, Patricia weet het nog goed. Het regende en ze bracht de 
kinderen met de auto naar school. Maar op de terugweg ging het mis. 
“Het begon steeds meer te stinken in de auto en op een gegeven moment 
kwam er zelfs rook uit de ruitenwissers, dus ik de auto aan de kant gezet en 
Henk gebeld.” Bleek dat de bedrading helemaal verschroeid was. Henk weer 
aan het sleutelen. Drie maanden later moest de motor vervangen worden. 
Henk er een 600-motor ingezet. Toen werd de auto bij de keuring afgekeurd 
vanwege de remmen. En Henk maar sleutelen: “Maar dat wist ik van tevoren 
en ik vind dat niet erg. Het voordeel van zo’n Fiat is dat er nog heel makkelijk 
aan onderdelen te komen is. En het is allemaal geen hogere wiskunde, de 
techniek van een auto uit 1970 is nog te volgen. Dat vind ik leuk. 
Gewoon logisch nadenken, dan kom je een heel eind.”

Voor de fun
De auto staat in de garage. Er wordt eigenlijk alleen voor de fun mee 
gereden. Op zondag gaan lunchen in Hilvarenbeek, dat soort ritjes. 
Patricia: “Ik moest laatst naar de Reeshof, nou, dat nooit meer met deze auto: 
hij begon steeds meer herrie te maken en te trillen. Op de terugweg heb ik bij 
’Het Dorstige Hert’ Henk gebeld, ik durfde niet verder te rijden.” 
Wat bleek: er was een bout losgetrild door al die vluchtheuvels. 

Kusje op de motorkap
Ja, bekijks heb je zeker met zo’n auto, vertelt Patricia. “Mensen reageren 
altijd leuk als je ermee aankomt. En de kinderen zijn er ook gek mee.” 
Toen de vriendinnen van haar dochter hun gala hadden, werden ze door 
Patricia naar Odulphus gereden in de Fiat. En toen een collega 25 jaar in 
dienst was, heeft Patricia haar thuis opgehaald. Dat soort speciale 
gelegenheden, daar is ie leuk voor natuurlijk. “Een bevriend stel van ons wilde 
erin naar het Stadhuis om te trouwen, maar dat heb ik ze toch afgeraden”, 
zegt Patrica. “Het waren twee bruidjes, dus twee bruidsjurken met sluier, 
dat past echt niet!”

O ja, en dan dat kusje op de motorkap. 
“Ja, kwam ik na een boodschap terug bij de auto, zat er zo’n felrode 
lipstickkus op, superleuk!” 

Bedankt Henk en Patricia voor het gezellige gesprek.  
En nog veel fun met jullie Fiat!

Henk en Patricia in hun Fiat 500
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TANDPROTHETISCHE 
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Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen

Advies hierover? Maak nu een gratis adviesgesprek bij onze praktijk. 
Vergoeding via ziektekostenverzekering mogelijk.

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg
013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl

Problemen met uw kunstgebit of toe 
aan een nieuwe?

Tandprothetische praktijk Baak maakt uw kunstgebit in eigen huis met 
uitsluitend de beste materialen. Met ruim 25 jaar ervaring besteden wij op de 
Broekhovenseweg onze allerbeste zorg aan uitstekende protheses. Ook 
hebben wij contracten met de meeste zorgverzekeraars: bij kunstgebit ouder 
dan 5 jaar is vergoeding bij zorgverzekeraar mogelijk.

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg
013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl Bel voor een GRATIS adviesgesprek

Jules Baak 
Gediplomeerd en ISO 9001 gecertifi ceerd tandprotheticus



Voor de 7e keer organiseert een aantal wijkbewoners uit 
Jeruzalem en Fatima, samen met medewerkers van Contour­
deTwern, de kledingruilbeurs. Inmiddels een begrip in Tilburg!

Heb je nog niet eerder meegedaan? Het werkt als volgt:
Ga in je kast op zoek naar bruikbare winterkleding voor dames, heren of 
kinderen (géén schoenen, ondergoed of kapotte kleding). 
Ook een mooi sieraad en andere accessoires (tas, riem, sjaal, muts, 
handschoenen) zijn welkom.

Lever de schone kledingstukken / accessoires (max. 10 stuks per persoon) 
in op dinsdag 30 september tussen 19.00–20.30 uur in Buurthuis Jeruzalem, 
Caspar Houbenstraat 109. Per ingeleverd item krijg je van ons 1 punt.

Op zaterdag 4 okt van 13.00 tot 15.30 uur kom je lekker snuffelen en 
shoppen met je punten tussen andermans pareltjes in Buurthuis Jeruzalem.

Doe je mee? Iedereen uit Tilburg en omstreken is welkom.
Samen maken we er weer een groot succes van!
Meer info? amandafreriks@contourdetwern.nl

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u het na uw pensioen fijn 
hebben, fit blijven en zelfstandig keuzes blijven maken? 
Zoekt u meer gezelligheid, ondersteuning in huis, of denkt u na over 
vrijwilligerswerk? Fijn Thuis komt graag bij u aan de keukentafel voor een 
persoonlijk gesprek over wat u wilt en wat er mogelijk is in uw buurt.

Een Fijn Thuis voor iedereen!

Kledingruilbeurs op zaterdag 4 oktober 
in Buurthuis Jeruzalem

Wat kunt u verwachten?
In het Fijn Thuis-gesprek 
luisteren we naar uw wensen. 
Misschien zoekt u gezelschap 
voor fijne gesprekken of 
gezamenlijke activiteiten, 
denkt u aan vrijwilligerswerk, 
of heeft u behoefte aan 
wat extra hulp in huis. 
Wij helpen u om helder te 
krijgen wat u wilt en hoe 
u dat kunt bereiken. We 
geven u informatie op maat. 
Uw talenten staan hierbij 
centraal.

Word vrijwilliger bij 
Fijn Thuis!
Vindt u het leuk om anderen 
in de buurt te ondersteunen? 
Fijn Thuis zoekt ook 
vrijwilligers die graag met 
wijkgenoten in gesprek gaan 
en hen helpen om zich thuis 
te voelen. Een mooie kans 
om iets te betekenen en 
buurtbewoners beter te leren 
kennen!

Bel ons op 013 549 86 46 of mail naar adviespunt@contourdetwern.nl voor 
een afspraak. Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten.

Kunst in de wijk

In 2020 heb ik alle openbare kunstwerken in de hele gemeente gefoto­
grafeerd, die zijn voor een groot deel verzameld op de website cupudo.nl. 
In onze wijk zijn er ook een hoop te vinden en die wil ik hier één voor één 
uitlichten. 

Mondriaan Sign
Kleine artistieke interventies in het straatbeeld. Dat is wat Frank de Ruwe 
alias Streetart Frankey over de hele wereld doet. Voor Kaapstad, een 
driedaagse kunstmanifestatie in de Tilburgse binnenstad, veranderde de 
kunstenaar een paaltje vol verkeersborden in een op Mondriaan geïnspireerd 
werk. Te vinden aan het Piusplein, tegenover Kim’s Kroeg. 

Of het nu gaat om kunst, architectuur, straatinterventies of uitvindingen – 
Frankey combineert artistieke bravoure met culturele gevoeligheid en een 
gezonde dosis luchtigheid. Geïnspireerd door zowel jeugdherinneringen als 
een jeugdige fascinatie voor het hedendaagse leven, neemt zijn werk vele 
vormen aan, maar is altijd herkenbaar aan de vrolijke creativiteit en subtiele 
ondeugende toets.

Tekst & fotografie: Jostijn Ligtvoet

Mondriaan Sign door Streetart Frankey



WWW.LAPOUBELLE.NL

LA POUBELLE
Kringloopbedrijf

Goed voor de mens 
La Poubelle is niet zomaar een 
kringloopbedrijf. De zorg die we 
hebben voor het milieu combineren 
we namelijk met onze zorg voor 
mensen. We werken met mensen 
voor wie deelname aan de 
arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. 

Goed voor het milieu
Hoe meer we recyclen, hoe beter 
dit is voor het milieu. Daarom 
zamelen wij goederen in met onze 
gratis ophaalservice of via onze 
innamepunten op de milieustraten. 
We maken de geleverde goederen 
schoon en waar nodig repareren we 
ze, zodat ze in onze kringloopwinkels 
weer kunnen worden verkocht.

TILBURG

Winkel
Hoevenseweg 3
5017 AD Tilburg
+31 (0)13 543 92 22

Inname goederen
Havendijk 20
5017 AM Tilburg
+31 (0)13 543 92 22

 

 

STICHTING WIJKRAAD KONINGSHAVEN   
                         organiseert 
 MOSSELEN ETEN !!               ZATERDAG 18 OKTOBER  

 

        Aanvang: 17.30 uur 

Café Bet Kolen 

Broekhovenseweg 111 

5021 LC Tilburg 
 UW PARTNER LUST GEEN MOSSELEN ? 
GEEN PROBLEEM WANT VOOR HEM/HAAR IS ER KIPSATE! 

 

OPGEVEN VANAF 1 T/M 6 OKTOBER  

DIT KAN VIA   E-MAIL 

info@wijkraadkoningshaven.nl 
U KRIJGT VIA MAIL HET REKENINGNUMMER TOEGESTUURD WAAROP U DE 
BIJDRAGE VAN 10.00 EURO per persoon KUNT OVERMAKEN.  

VERGEET NIET UW NAAM EN HET AANTAL PERSONEN TE VERMELDEN !  (BIJV. : PETERS : 4X 
MOSSELEN EN 1X KIP) 
Maximaal 80 personen   ENKEL TOEGANG MET GELDIGE INSCHRIJVING.  VOL=VOL 

 

              Website:      www.wijkraadkoningshaven.nl 
              Telefoonnr./WhatsApp:        0643933867 

Rhus Typhina
Wandelend langs de havenarm, valt me op dat tussen het 
viaduct en de draaibrug een plant wel erg nadrukkelijk 
aanwezig is. De plant neemt veel ruimte in aan de Havendijk. 
Ik vind het een mooie plant om te zien. Aan de behaarde, rode stam zitten 
takken die licht doorbuigen met daaraan, netjes op een rij, een hoop fris-
groene bladeren. Opvallend is ook dat overal waar ik kijk jonge twijgen uit de 
grond lijken te komen van deze plant. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. 
Wat is dit voor een plant?
 
Parasol
Heb je geen idee hoe iets dat je tegenkomt heet, dan is Google Lens er om je 
te helpen. Ik ben er al redelijk snel achter dat ik te maken heb met de 
Azijnboom, die ook wel Fluweelboom genoemd wordt. Aha, het is dus een 
boom en geen plant. Deze informatie laat me beter om me heen kijken om te 
achterhalen waarom deze plant geen plant is, maar een boom. 
De boom torent boven de twijgen uit die ik als plant had aangemerkt. 
Kale stammen met een bladerdek dat als een parasol beschermt tegen de 
zomerzon.
 
Voelen
Naast dat uit de naam blijkt dat het een boom is, is er ook een reden om 
“azijn” in de naam op te nemen. Het zaad van deze boom wordt soms 
gebruikt om vlees te kruiden. Dat geeft het vlees een zurige smaak. 
Vandaar “azijn”. De boom wordt ook wel Fluweelboom genoemd. 
De fluwelen eigenschap vind je terug in de twijgen van de boom. 
Die twijgen zijn dicht behaard en daardoor voelen ze fluweelzacht aan. 
Je moet zelf maar eens gaan proberen.
 
Limonade
Hoewel de sappen van deze boom als giftig worden beschouwd voor ons 
mensen, werd de plant in het verleden op vele manieren gebruikt. 
Vooral inheemse Noord-Amerikaanse stammen wisten wel raad met deze 
boom. Van de vruchten maakten ze een lekkere frisse, en zure, limonade. 
Zij gebruikten de vruchten en de bladeren ook om, vermengd met tabak, 
te roken. Keelpijn, maagpijn en diarree kun je verlichten met de vruchten.
Van de wortels kun je thee zetten die helpt tegen geslachtsziekten en zelfs 
steenpuisten zou genezen. Het sap, hoewel giftig, zou ook helpen bij de 
behandeling van wratten.
 

Erosie
De vruchten worden in de winter graag gegeten door vogels en de bloemen 
zijn geliefd bij bijen en hommels. Het hout van deze boom is niet echt goed te 
gebruiken en dat gebeurt dan ook niet. Waar deze boom wel goed in is, is het 
bijeenhouden van de grond. Je kunt deze boom dus planten op plekken waar 
je erosie wilt tegengaan. De wortels verspreiden zich weids. 
Via de wortels plant deze boom zich voort. Uit de wortels schieten twijgen de 
lucht in waar potentieel nieuwe bomen uit groeien. Dit netwerk van wortels en 
bomen is zeer effectief tegen erosie.

Wanneer ik dit stukje schrijf, zijn alle bladeren groen. In de herfst verkleuren 
deze naar prachtige rode en oranje tinten. Een reden om naar de herfst uit te 
kijken misschien?
 

Tekst en fotografie: Luc Houët

De fluweelzachte twijgen van de Rhus Typhina



van de Braak & Maas
fysiotherapie

Specialismen:
Fysiotherapie Manuele therapie

Dry needlingKinderfysiotherapie Etalagebenen

Geriatrie fysiotherapie 

Medical taping

COPD

Taping tegen hooikoorts Revalidatie na een operatie of een beroerte

Geen verwijzing van huisarts nodig

Contracten met alle verzekeringsmaatschappijen

Valt onder de aanvullende verzekering

Aangesloten bij Claudicationet en Parkinsonnet

Prinsenhoeven 36, in Gezondheidscentrum Piushaven telefoon: 013 5420685

info@vdbraakenmaas.nlwww.vdbraakenmaas.nl

Shane MacGowan & the Pogues 
(vervolg)

Shane MacGowan, zo lazen we in de vorige editie van deze 
wijkkrant, was de stem van de Ierse punk-folkband The 
Pogues. Hoewel geboren in de buurt van Londen, groeide 
MacGowan bij leven uit tot het enfant terrible van de Ierse 
cultuur. Zijn rauwe en poëtische teksten voeren je mee door 
de straten in Dublin, over de zeven wereldzeeën, naar 
stranden in verre oorden, zonder de pijn van eeuwen Engelse 
onderdrukking te vergeten.

Birmingham Six
Dat laatste in ‘Streets of Sorrow/Birmingham Six’ bijvoorbeeld, over de 
geruchtmakende rechtszaak in de jaren ’70 en ’80 waarbij een aantal Ieren 
onterecht de gevangenis in draaide:

There were six men in Birmingham, in Guildford, there’s four
That were picked up and tortured and framed by the law
And the filth got promotion, but they’re still doing time
For being Irish in the wrong place and at the wrong time

Om hier wat coupletten later nog eens grommend aan toe te voegen:

A curse on the judges, the coppers, and screws
Who tortured the innocent, wrongly accused
For the price of promotion and justice to sell
May the judged be their judges when they rot down in hell

En tot slot:

May the whores of the empire lie awake in their beds
And sweat as they count out the sins on their heads
While over in Ireland, eight more men lie dead
Kicked down and shot in the back of the head

Their bellies full, their spirits free
Maar niet alleen de misstanden die de Ieren ondergingen kregen de aandacht 
van MacGowan. Wereldwijd zijn er zo’n 60 miljoen mensen die beweren Iers 
te zijn. Hóé Iers eigenlijk, vroeg de bard zich cynisch af in ‘Thousands are 
sailing’, doelend op zijn landgenoten die vanwege aanhoudende armoede hun 
heil zochten in Amerika:

Thousands are sailing across the western ocean
To a land of opportunity // that some of them will never see
Fortune prevailing across the western ocean
Their bellies full, their spirits free // They’ll break the chains of poverty

Did the old songs taunt or cheer you? And did they still make you cry?
Did you count the months and years // Or did your teardrops quickly dry?

Zelfkant
Behalve de Ierse zaak, kenmerken MacGowans teksten zich niet alleen door 
een rauwe maar ook menselijke toon. De zelfkant van het leven, vaak over 
verschoppelingen die ten onder gaan aan de drank, hoeren, oorlogen en uit-
eindelijk ziekte en de dood, goed samengevat in ‘The Sickbed of Cúchulainn’, 
een legendarische held uit de Ierse mythologie:

Tekst: Erik BienefeltIllustratie: Toon van Gisbergen

When you pissed yourself in Frankfurt // And got syph down in Cologne
And you heard the rattling death trains // As you lay there all alone
Frank Ryan bought your whiskey // In a brothel in Madrid
And you decked some fucking blackshirt // Who was cursing all the Yids

Pareltjes
Er is te weinig ruimte om ál zijn teksten onder de loep te nemen, maar naast 
zijn welbekende kersthit ‘a Fairytale of New York’ (‘Happy Christmas, your 
arse, I pray God it’s our last’) en het kleurrijke feestnummer ‘Fiesta’, dat zich 
afpeelt in het Zuid-Spaanse Almería, zijn onder andere ‘Turkish Song of the 
Damned’, ‘Sayonara’, ‘the Broad Majestic Shannon’ en ‘a Pair of Brown Eyes’ 
pareltjes van MacGowan’s hand.

In laatstgenoemd nummer (‘And on the jukebox, Johnny sang about a thing 
called love’) refereert hij natuurlijk aan Johnny Cash die samen met hem tot 
de top 5 van beste tekstdichters aller tijden gerekend wordt, naast 
bijvoorbeeld Nick Cave. Geen toeval dat deze Nick Cave op de begrafenis 
van zijn vriend MacGowan, een kleine twee jaar geleden, diens sentimentele 
‘a Rainy Night in Soho’ ten gehore bracht.

Want ja, aan een opsomming van zijn legendarische teksten komt niet zo snel 
een einde, maar aan het leven van onze Ierse drinkebroer uiteindelijk toch 
wel.

Meer daarover in het volgende, allerlaatste deel…



SPINAKER
DE KRACHT VAN SAMEN

In het bruisende gebied van de Piushaven verrijst 
Spinaker, een nieuwe woonplek voor mensen die 
ondersteuning nodig hebben. Spinaker maakt deel 
uit van ouderenzorgorganisatie De Wever. Naar 
verwachting ontvangen we in maart 2026 de sleutel. 
 
Bij Spinaker vormen bewoners, medewerkers, naasten en 
vrijwilligers samen één woonteam. Leven mét elkaar staat 
centraal; wonen en welzijn gaan hand in hand.

Samendoen in de buurt 
Samendoen betekent bij Spinaker betekenisvolle dagen 
samen invullen, niet alleen binnen de muren van het 
gebouw, maar ook in de buurt. Iedereen is onderdeel van 
deze gemeenschap, ieder met een eigen bijdrage, maar 
samen verantwoordelijk voor een fijne omgeving. 
 

Motto: De kracht van samen
Spinaker wil een echte community zijn: bewoners, 
netwerk, medewerkers én buurt fungeren gelijkwaardig en 
ondersteunen elkaar. Wij geloven dat verbinding en gewoon 
contact de basis zijn voor een fijne leefomgeving. 
 
Onze woonvisie 
Elke verdieping telt 30 appartementen voor mensen met een 
indicatie (ZZP 5 t/m 8). Het is een mix van bewoners met 
geheugenproblemen en lichamelijke problemen.
Wij geloven dat het belangrijk is dat mensen elkaar kunnen 

ondersteunen en dat het wonen centraal staat, niet de 
beperking. Iedereen krijgt de ruimte om zoveel mogelijk zelf  
te blijven doen, met ondersteuning van de medewerkers 
van De Wever en naasten. Het accent ligt op prettig en 
gewoon wonen.

Fysieke voorzieningen
• 60 appartementen (~50 m²): met eigen keuken, 

badkamer, slaapkamer, terras en toegang tot een 
dakterras.

• Bar: ontmoetingsplek voor bewoners, netwerk en 
wijkbewoners.

• Buurtkamer: beschikbaar voor activiteiten en 
bijeenkomsten van buurtbewoners.

• Beweegruimte: met oefenapparatuur, toegankelijk voor 
bewoners, buurt en fysiotherapie. 

 
De voordeur van Spinaker staat open, in tegenstelling tot 
veel andere wooncentra voor ouderen. Dit kan spannend 
zijn en soms uitdagingen bieden, maar wij vinden het 
belangrijk dat mensen, ook met geheugenproblemen, naar 
buiten kunnen en kunnen deelnemen aan het gewone leven.

Ga voor meer informatie naar 
dewever.nl/wonen of scan de 
QR-code!

Een plek waar wonen, vrijheid en samenleven 
met de buurt samenkomen



Spinaker wordt zichtbaar

Ken jij een vrijwilliger uit Berkel-Enschot, Biezenmortel, Tilburg of Uden-
hout die van onschatbare waarde is voor de samenleving? Meld ‘jouw 
trots’ dan aan voor het Jeugdlintje of één van de drie Vrijwilligersprijzen. 

Maatschappelijke inzet
Veel mensen zetten zich in voor de maatschappij in de vorm van vrijwil-
ligerswerk. Daar zijn we als gemeente Tilburg en Vrijwilligers Tilburg trots 
op. Daarom vinden we het belangrijk om deze mensen in het zonnetje te 
zetten. Heb jij een goede kennis die wekelijks een jeugdteam traint bij de 
plaatselijke voetbalclub? Of verzorgt je buurjongen in z’n vrije tijd de dieren 
van de kinderboerderij? Dan kun jij ze voordragen voor een Jeugdlintje of 
Vrijwilligersprijs via jouwtrots.nl

Voordragen 
Iemand voordragen kan tot en met maandag 22 september. Uit alle voor-
drachten worden maximaal 10 kinderen en jongeren tot en met 17 jaar 
geselecteerd voor een Jeugdlintje. Een jury kiest de winnaar van de Jonge-
renvrijwilligersprijs. Ook selecteert zij drie genomineerde vrijwilligers en 
organisaties voor de Vrijwilligersprijzen. 

Wil je meer weten over het Jeugdlintje? Kijk op tilburg.nl/jeugdlintje voor 
meer informatie.
Meer informatie over de Vrijwilligersprijzen vind je op  
vrijwilligerstilburg.nl/vrijwilligersprijzen.

Aan de Havendijk tussen Gondelstraat en Prinsenhoeven verrijst Spinaker. 
De voorbije periode is de woontoren beetje bij beetje zichtbaar geworden. 
Het totale project omvat 21 stadswoningen, 75 koopappartementen en 60 
appartementen van zorgorganisatie de Wever. De oplevering van het appar-
tementencomplex, waaronder de woningen en voorzieningen van de Wever, 
staat gepland in maart 2026.  

Buurtkamer
In de appartementen van de Wever gaan 
mensen wonen met lichamelijke proble-
men en met geheugenproblemen. Naast 
de appartementen komt er een restaurant 
en een ontmoetingsruimte (de buurtka-
mer) van ongeveer zestig vierkante meter. 
Deze ruimte is te gebruiken voor en door 
wijkbewoners. Mensen die ideeën hebben 
voor activiteiten in de nieuwe buurtkamer, 
kunnen zich melden bij locatiemanager 
Aukje Stellinga via mailadres: 
a.stellinga@dewever.nl.  

Vrijwilligersprijs of Jeugdlintje:  
wie draag jij voor? 

• Wijkregisseur,  
Kees van Kempen: 
kees.van.kempen@tilburg.nl,  telefoon 06 - 50 23 11 60 

• Gebiedsmanager (wijken ten zuiden van de Piushaven)  
Berna Kousemaker: 
berna.kousemaker@tilburg.nl, telefoon 06 - 46 10 88 00 

• Gebiedsmanager (wijken ten noorden van de Piushaven)  
Werner van der Velden:  
werner.van.der.velden@tilburg.nl, telefoon 06 - 50 16 48 53 
 
Heb je een idee voor de wijk, laat het de gemeente dan zeker weten. Elk gebied 
in Tilburg heeft een wijkregisseur en gebiedsmanager. Wijkregisseurs houden 
zich vooral bezig met praktische zaken in de wijk. Gebiedsmanagers werken aan 
de plannen voor de lange termijn. Kijk voor meer informatie op tilburg.nl  
(zoekwoord: wijkregisseurs).

Contactgegevens:

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Berichten over 
uw buurt

Kamer over? Maak het verschil
Kamers met Aandacht richt zich op jongeren die uitstromen uit een (jeugd)
zorginstelling, geen hulp kunnen krijgen uit hun directe omgeving en daar-
door dak- of thuisloos dreigen te worden. Het gaat om jongeren van 18 tot 
23 jaar. Kamers met Aandacht helpt ze aan een tijdelijk onderkomen bij 
mensen thuis. 

Hoe kun je helpen?
Heb jij een kamer in huis over en lijkt het je leuk om wat jonge energie in huis 
te hebben? Overweeg dan om tijdelijk een kamer beschikbaar te stellen aan 
een kwetsbare jongere. Je biedt een jongere een veilig (t)huis en krijgt er ge-
zelschap voor terug. Ook kun je - afhankelijk van de situatie en behoefte - een 
vergoeding van maximaal 499 euro per maand krijgen.

Meer informatie
Ga naar kamersmetaandacht.nl voor meer informatie en meld je aan voor de 
(online) informatiebijeenkomst. Of neem contact op met Mark van Dongen, 
coördinator voor Kamers met Aandacht in Tilburg, via 06 2931 6818 of  
mark@kamersmetaandacht.nl 

GEMEENTENIEUWS



Van de straat geplukt Tekst: Fred VerhagenFotografie: Hans van Dongen

Dit is Pleun (26) van Bakkiekoek. Zij staat sinds deze zomer met haar kar aan 
de Piushaven. Ze verkoopt versgebakken koeken en ijs.
“Ik houd van bakken en doe dit al sinds mijn kinderjaren. Ook de recepten 
heb ik allemaal zelf bedacht. Ik woon in Korvel, maar met mijn kar kom ik 
graag naar de Piushaven. Er lopen hier altijd veel mensen langs en het is 
hier ook gewoon mooi. Ik krijg eigenlijk alleen maar leuke, lieve mensen die 
enthousiast zijn over wat ik maak. Ik ben zojuist afgestudeerd in de 
communicatie. Met mijn Bakkiekar ben ik dit ook volop aan het doen: 
gewoon met mensen in contact komen. Het is leuk dat ik veel mensen blij kan 
maken met bakken, wat voor mij als hobby is begonnen.”
Veel plezier nog Pleun, met het bakken van al jouw heerlijke koeken!

Zoë en Fera (jazeker, met een F) zijn twee vriendinnen die vandaag lekker 
hebben geshopt. Zoë vertelt: “We waren vandaag naar Ikea omdat ik ga 
verhuizen en nog van alles moet kopen. Vooral servies hebben we gekocht. 
Fera woont hier en ikzelf woon in Nijmegen. Maar we wilden na het shoppen 
nog even wat drinken. Dat hebben we zojuist gedaan bij het La Trappe 
Klooster en nu zoeken we nog even een plekje aan de haven.”
De dames studeren Business Management en Communicatie- & 
Informatiewetenschappen. Zoë volgt deze laatste opleiding en heeft de 
ambitie om straks aan de slag te kunnen bij de NOS. Ze wil ook in de 
voetsporen treden van de verslaggevers van deze wijkkrant — maar dan wel 
wat bekender, bij de landelijke media.
Succes dames en geniet nog van jullie drankjes!

Dit is Hein Geerts (47). Hij is eigenaar van de alom bekende chocolaterie aan 
de haven. Hij staat na sluitingstijd even een drankje te doen voor zijn winkel.
“Ik zit hier al sinds oktober 2015 en dat bevalt erg goed. Dit is meer een 
winkellocatie. Mijn bedrijf is een familiebedrijf dat al 88 jaar bestaat. 
Ik ben de derde generatie en heb het in 2008 overgenomen. Ik ben een van 
de oudste chocolaterieën van Nederland. Ik doe alles alleen. Soms helpt een 
neef of mijn vrouw en ik heb wel altijd een stagiaire. Ik ben een ras-Tilburger, 
geboren in de Heuvelstraat en ik woon nu in West. Ikzelf heb geen kinderen 
dus het familiebedrijf zal uiteindelijk wel verkocht gaan worden, maar dat ben 
ik nog lang niet van plan. Ik heb het hier helemaal naar mijn zin, dus 
voorlopig hoop ik nog lekker door te kunnen gaan met mijn chocolaterie, 
de oudste van Brabant. Een kritische noot over de haven heb ik wel: 
het zou mooi zijn als er meer detailhandel bij zou komen. 90% is momenteel 
horeca, maar met alle bouwactiviteiten mogen er zeker meer kleine, gezellige 
winkeltjes bijkomen.”
Dat lijkt ons een goed voorstel, Hein. Wij houden ook van shoppen!

Dit is Sjors (29) met zijn hond Sammy. Hij woont in Oud-Zuid en laat hier 
dagelijks zijn hond uit. “Ik vind het mooi om juist hier te lopen. Ik kijk graag 
naar de boten die in de haven liggen. En hier is altijd wat te doen, het is hier 
gezellig.” Sjors werkt bij zijn vader in het bedrijf als financieel consultant.
“Ik geef financieel advies aan bedrijven over hoe ze het nog beter kunnen 
doen. Vandaag ben ik bijvoorbeeld bezig geweest met het maken van een 
rapportage voor een bedrijf waarbij het resultaat nog onvoldoende zichtbaar 
is.” Sjors is geboren en getogen in Middelbeers, maar sinds vorig jaar heeft 
hij hier een huis gekocht. “Ik heb het huis daarna verbouwd en het wonen in 
Tilburg bevalt me hartstikke goed. Hier is van alles te doen. Ik kan hier lekker 
gaan eten of naar de bios. Er is hier veel meer te doen dan in een dorp. 
Zoals bijvoorbeeld die Biergarten waar ik steeds voorbijloop, dat ziet er altijd 
leuk uit.” Ben je er al geweest, Sjors? “Nee, dat moet ik nog een keer gaan 
doen, maar het is er nog niet van gekomen.”
Toch maar eens zo’n lekkere bierpul gaan proberen dan, proost alvast!
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Raf Dubois
Fysi Koningshaven
Kruisvaardersstraat 32B
013 5435841
www.fysi.nl

Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32B
085 0644477
www.footmore.nl

Klachten aan de achillespees bij 
veel wandelen

De achillespees is de sterkste en dikste pees in ons lichaam. 
Hij verbindt de kuitspieren met het hielbeen en speelt een 
cruciale rol bij het lopen, rennen en springen. Vooral bij veel 
wandelen wordt de achillespees intensief belast. Dit kan leiden 
tot klachten zoals pijn, stijfheid en zwelling, vooral aan de 
achterkant van de hiel.

Oorzaken van achillespeesklachten bij wandelen
Veelvuldig en langdurig wandelen kan zorgen voor overbelasting van de 
achillespees. Vooral als de ondergrond hard is, of als je schoenen niet 
voldoende demping bieden, kan de pees geïrriteerd raken. 

Andere factoren die bijdragen aan achillespeesproblemen zijn:
•	 Verkeerde loophouding of techniek
•	 Verkeerd schoeisel
•	 Spierzwakte of beperkte flexibiliteit in de kuitspieren
•	 Plotselinge toename in wandelafstand of intensiteit
•	 Overgewicht

Symptomen
•	 Pijn net boven de hiel, vooral bij het opstaan of 

na lange wandelingen
•	 Stijfheid en stramheid in de kuit of achillespees
•	 Zwelling of verdikking van de pees
•	 Moeite met het op de tenen staan of afwikkelen 

van de voet

Wat doet de podotherapeut?
De podotherapeut onderzoekt je 
loopstijl en voetstand om te 
bepalen wat de achillespees over-
belast. Vervolgens geeft hij advies 
over schoenen, corrigeert de voet-
stand met eventueel steunzolen en 
stelt oefeningen voor om de pees en 
kuitspieren te versterken. 
Zo helpt hij de pijn te verminderen 
en voorkomt hij dat de klachten 
terugkomen.

Wat doet de fysiotherapeut?
Een fysiotherapeut kan deze klach-
ten actief behandelen door gerichte 
oefentherapie toe te passen. 
Ook kan pijnvermindering worden 
bereikt via actieve rekoefeningen, 
het geleidelijk opbouwen van de 
trainingsbelasting, en specifieke 
therapieën zoals shockwave. 
Ook begeleidt de fysiotherapeut het 
stapsgewijs terugkeren naar sport 
of dagelijkse activiteiten, waar-
bij belasting en belastbaarheid in 
balans worden gebracht om herstel 
te bevorderen.

U kunt bij Footmore Podotherapeuten terecht voor klachten 
die hun oorzaak vinden in uw voet. Wij bieden specialistische 
voetzorg en beschikken over diverse behandeltechnieken. 

• Podotherapeutische zolen
• Sportpodotherapie 
• Diabetes podotherapie
• Manuele therapie

• Tapetherapie en medical taping
• Echografie
• Bedrijfspodotherapie
• Nagel wig-excisie

Voor het maken 
van een afspraak 
zijn we dagelijks 

te bereiken tussen 
8.30 en 18.00 uur op 
het telefoonnummer 

085-0644477
Kruisvaardersstraat 32e

Wilhelminapark 140
Tilburg

www.footmore.nl



Piushaven 1
5017 AN Tilburg

degraanhandel.nl

Een fijne, energieke plek aan de
Piushaven, waar de dag begint met een 
goede kop koffie en ontbijt, en waar je

’s middags kunt genieten van een 
heerlijke lunch. De avond sluit je af met 
gezellige borrels en diners. Alles wordt 

ambachtelijk bereid met liefde voor 
mooie producten; weten wat je krijgt en 

toch verrast worden.

Di:    08:30     
Wo:  08:30     
Do:   08:30

Vr:         
Za:       
Zo:   

08:30
09:30
09:30  

Het verdriet 
van Tilburg

Even wat gegevens vooraf, 
want we zijn trots op onze 
buurtbewoner Maarten van 
Riel (43) die bovengenoemd 
boek schreef. Op 2 augustus 
waren er 1.000 exemplaren 
verkocht bij boekhandel 
Gianotten.
 
Er ligt inmiddels een derde druk. 
Het is te koop in boekhandels in 
heel het land en ook in België. 
Het boek staat met 9 andere 
titels op de longlist voor de ‘Libris 
Geschiedenis Prijs 2025’ en op 7 
september (dus inmiddels bekend 
als je dit leest) wordt bekend welke 
5 genomineerden op de shortlist 
komen – en op 26 oktober wordt 
duidelijk wie de winnaar is. 
En Maarten is zelf als cultuurma-
ker genomineerd als ‘Maker van 
het jaar’ voor de Tilburg Culture 
Awards. Deze nieuwe cultuurprijs 

Fotografie: Jostijn Ligtvoet
Tekst: José de Jonge

wordt op 25 september 2025 voor het eerst uitgereikt in de Hall of Fame. 

Monument voor de textielarbeider
Maar toch is dit alles niet datgene waar Maarten zelf het meest trots op is. 
Dat is hij als de motie die bij de gemeenteraad is ingediend door de PvdA 
wordt aangenomen om “Eindelijk in Tilburg een monument op te richten voor 
de textielarbeider.” Want: “Dan heeft mijn boek impact gehad. En het is zo 
terecht: er zijn veel monumenten in Tilburg, maar geen voor textielarbeiders 
terwijl zij de stad voor een groot deel hebben gemaakt tot wat ze nu is.”

Familiegeschiedenis
We spreken Maarten eind augustus op het terras bij ‘De Graanhandel’ aan de 
Piushaven. “Nee, dat heb ik niet bijgehouden, heel veel uren”, antwoordt hij 
op mijn vraag hoeveel tijd hij in het Regionaal Archief Tilburg heeft 
doorgebracht. Vier jaar heeft hij gedaan over het boek. Naast zijn ‘gewone’ 
werk als historicus. Heel veel onderzoek, heel veel praten met familie, 
want de aanleiding om het boek te schrijven: 
“Ik ben opgegroeid in Tilburg, in Utrecht gaan studeren en blijven hangen, 
maar uiteindelijk weer teruggekomen. 

Kort na het terugverhuizen wees 
mijn moeder naar de fabrieks
schoorsteen van AaBe en zei: 
‘Hier hebben je opa en oma elkaar 
leren kennen.’ Mijn opa heeft heel 
zijn leven in de textielfabrieken 
gewerkt en heeft in 1977 zelf een 
eind aan zijn leven gemaakt.” 
Welke omstandigheden hebben 
Tilburg gevormd tot de stad van 
vandaag en wat dreef zijn groot
vader tot zijn noodlottige einde? 
Die vraag zag Maarten zich gesteld 
en in zijn boek legt hij aan de hand 
van zijn eigen familiegeschiedenis 
de rijke en tragische historie van de 
Tilburgse textielindustrie bloot. 
Het boek staat ook vol met foto’s.

Trots van de stad
Ik (red.) heb het boek gelezen, 
(lovende) recensies gelezen en 
inmiddels ook van vele mensen 
gehoord dat ze het gelezen 
hebben. En iedereen is even enthousiast over het boek waarin de opkomst 
en teloorgang van de textielindustrie wordt geschetst. En nog veel meer. 
Het boek beslaat een periode van ruim een eeuw. Over de invloed van de 
katholieke kerk, over grote gezinnen in weverswoningen, over het (vaak 
vieze) werk in de textielfabrieken, over kinderarbeid, over thuiswerk, over 
het verbod op carnaval, over de villa’s van de textielbazen. En later: over 
massaontslagen en leegstaande fabrieksgebouwen. 

Citaat: Wat ooit de trots van de stad was, werd nu een bron van schaamte. 
Over burgemeester Becht, bijgenaamd Cees de Sloper, die de Cityring liet 
aanleggen waarvoor veel iconische gebouwen hebben moeten wijken, kortom: 
over Tilburg hoe het was en hoe het is geworden. 

Reacties
Het boek heeft Maarten veel gebracht. “Ik vind het opvallend en leuk dat ook 
jonge mensen het lezen en enthousiast zijn. Mijn nichtjes hebben op school 
(in Arnhem) geregeld dat ze het op hun literatuurlijst mochten zetten. 
En er schijnt een brief vanuit Groningen onderweg te zijn van een hoog
bejaarde vrouw die voor de oorlog in Tilburg geboren is: ze heeft het boek 
gelezen en herkende heel veel. Dat soort dingen vind ik prachtig! 
Dergelijke reacties krijg ik ook op Instagram en LinkedIn; heel bijzonder en 
warm. Na het verval van de kerk en de textielindustrie is het Tilburg van nu 
vormgegeven: we hebben Roze Maandag, carnaval, een prachtige Spoorzone, 
talloze festivals en de LocHal.” 

Maarten houdt van zijn stad. Maar nu moet hij naar huis. 
Een lezing voorbereiden voor bij het afscheid van de burgemeester. 
Bedankt voor je tijd Maarten. En dank voor je mooie boek. 
En we hopen, met jou, dat het monument er komt.

Maarten van Riel



School in beeld: Pendula

Groeilezen op Pendula! Ontdekkend leren lezen van groep 1 t/m 4 passend bij de ontwikkeling van ieder kind. 
Bij groeilezen ontdek je stap voor stap hoe leuk lezen kan zijn — op je eigen tempo je laten verwonderen door verhalen. Zo groeit het leesplezier vanzelf.

Meneer Bas 40 jaar in het onderwijs!

Onze jonge reporters Lex en Luuk interviewden directeur 
Bas Evers van Montessori Kindcentrum Koningshaven naar 
aanleiding van zijn 40-jarig jubileum in het onderwijs.

Hoe voelt het om al 40 jaar te werken? 

Ik vind het wel een mijlpaal maar het voelt voor mij of het de eerste dag is ik 
ga nog steeds met plezier naar mijn werk.

Je begon als leerkracht, maar nu ben je directeur, hoe vind je dat?

Ik vind het heel leuk om directeur te zijn, omdat je dan betekenisvol kunt 
zijn voor de hele school. Ik kon voor Koningshaven een groot gebouw laten 
bouwen en de school Montessoriaans maken. Nou wil iedereen hier komen 
kijken. Daar ben ik heel trots op.

Wat is er nu anders dan 40 jaar geleden op de scholen?

Montessori kindcentrum Koningshaven

Kinderen mogen nu ook hun stem laten horen in het belang van hun eigen ontwikkeling. 
Vroeger bepaalde de leraren alles, nu doen leerkrachten en kinderen dat samen.

Welk moment ga je uit die 40 jaar nooit meer vergeten? 

Een aantal verdrietige momenten dat kinderen op jonge leeftijd overlijden, collega’s of ouders. Ik sta elke dag met plezier op. 
Als school er niet is, leer je niks. Ik vind het fijn om mensen te helpen, soms met een grapje soms serieus! 

Als jullie ook willen komen kijken? Op zaterdag 27 september van 13.00u- 16.00u is de school tijdens Burendag geopend om een kijkje te komen nemen. 

Meneer Bas



    Maak je 
   eigen miniboekje!

HET STAPPENPLAN

1. Knip de rechthoek uit met alle plaatjes.
2. Vouw even alle zwarte lijnen, zodat het later makkelijker openvouwt.
3. Vouw de rechthoek in de lengte dubbel en knip een sneetje 
    zoals de dikke roze lijn aangeeft, in tekening 3.
4. Vouw het boekje zoals op tekening 4 te zien is.
5. Je boekje is klaar, veel leesplezier!

Dit is Jula, ze woont in een huis 
met roze gordijnen, 
in de leukste wijk van Tilburg.

Papa pakt de wijkkrant.
Samen gaan ze knutselen.
Het wordt één groot kleurfeest.

’s Avonds komt iedereen buiten.
De buren kletsen, de kinderen spelen.
De sterren twinkelen aan de hemel.

Jula kijkt om zich heen.
Wat is het hier leuk, zegt ze zacht
en ze springt een rondje van plezier.

In de wijk zijn veel bloemen
en een grote speeltuin.
Jula vindt het er fijn.

Jula gaat naar buiten.
Ze ziet Boaz op zijn skateboard.
“Hallo Boaz!” roept Jula.

Samen rennen ze naar de Piushaven.
De eendjes komen er al aan.
Kwak kwak, wat gezellig!

Mama roept “kom je lunchen?”
Op tafel staat brood en kaas
en een glas koude melk.
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“Zie je ze al vliegen?” Fotografie: Hans van Dongen
Tekst: Marc Storms

Als je regelmatig een wandeling in het Piushavengebied maakt, dan gaat 
er waarschijnlijk een belletje rinkelen in je geheugen. Maar waar zag ik die 
woorden toch? Nou, die staan op enkele borden in het gebied zoals je op de 
foto bij dit stuk kunt zien. Een mooi initiatief om de bij en andere bestuivers 
te helpen. Want het gaat niet goed met o.a. de bijen. Maar wat is er aan de 
hand? En wat kunnen we zelf doen om de bijen te steunen?

Waarom zijn bijen zo belangrijk?
Heel kort eerst even terug naar de basis. Bijen zijn, net als bijvoorbeeld 
vlinders en zweefvliegen, belangrijke bestuivers voor ongeveer 80% van onze 
inheemse planten. Door planten te bestuiven zorgen ze voor voortplanting van 
deze planten. En bestoven planten zorgen voor grote en gezonde vruchten. 
Een appeltje of een peertje eten zou zonder de bestuivende rol van bijen niet 
meer kunnen. Sterker nog: ruim driekwart van de planten waar wij van eten 
zijn voor de bestuiving afhankelijk van bijen. Bijen zijn dus essentieel voor 
onze voedselvoorziening.

Steeds minder
Het aantal bestuivers, en dus ook bijen, is de afgelopen decennia zeer sterk 
afgenomen. Een bekende Tilburgse stadsimker schatte de afname, tijdens de 
Nationale Bijentelling in april van dit jaar, op ongeveer 80% in de laatste 40 
jaar. Een schrikbarend hoog getal.

Minder jaarrond bloeiende planten
Een van de belangrijkste oorzaken voor de zeer sterke daling van het aantal 
bijen en andere bestuivers is dat er steeds minder voedsel voor ze is 
doordat er steeds minder jaarrond bloeiende planten zijn. De bijen voeden 
zich van het vroege voorjaar tot het late najaar met nectar uit bloeiende 
planten. Zowel in het buitengebied als in de steden is het aantal bloeiende 
planten zeer sterk gedaald. En daarmee ontstaat een soort vicieuze cirkel: 
minder bloemen, dus minder voedsel, dus minder bijen, dus minder 
bestuiving, dus minder bloemen etc. etc.

Aziatische hoornaar en varroamijt
Maar niet alleen de achteruitgang van het aantal bloeiende planten speelt 
de bijen parten. Zo is er sinds een aantal jaren een nieuwe bedreiging 
bijgekomen: de Aziatische hoornaar. Dit is een invasieve wespensoort die 
oorspronkelijk in Zuidoost-Azië voorkomt (‘n exoot dus) en het hier jammer 

genoeg erg goed doet. En laat die nu net bijen en andere bestuivers op het 
menu hebben staan, slecht nieuws dus. Een al veel langer bekende kwelgeest 
voor met name de honingbij is de, eveneens oorspronkelijk uit Azië 
afkomstige, varroamijt. Die plant zich voort op het broed van honingbijen en 
zorgt voor allerlei misvormingen bij jonge bijen. Dit verzwakt een bijenvolk 
dusdanig dat het hele volk sterft en verdwijnt.

Bestrijdingsmiddelen en manieren van bestrijden
En ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) in de landbouw, 
maar ook door tuincentra, heeft de afgelopen decennia voor een enorme 
afname van de bijen en andere bestuivers gezorgd. Zaden worden, voordat 
ze gepland worden, ondergedompeld in deze pesticiden om insectenvraat 
te voorkomen. Maar ze doden niet alleen de insecten die de gewassen eten, 
maar ook bijen en vlinders. Gelukkig zijn een aantal van deze pesticiden 
inmiddels verboden in de EU. Anders is dat bij de Aziatische hoornaar en de 
varroamijt. De bestrijding daarvan is erg lastig. 
Al boeken we bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar recent wel wat 
succesjes die ook het nieuws halen.

Wat kun je zelf doen?
Heb jij een tuin(tje) of balkon, dan kun je bijen en bestuivers helpen door 
bijvoorbeeld een insectenhotel op te hangen. Erg makkelijk om zelf te maken 
en anders zo een gekocht. En denk bij de keuze van nieuwe of andere planten 
voor je tuin of balkon eens aan inheemse planten waar bijen iets aan hebben. 
Variatie kan hierbij geen kwaad. En dan met name variatie van de periode 
waarin de planten en bloemen bloeien, van het vroege voorjaar tot het late 
najaar. De bijen zullen je dankbaar zijn! 



Wandelen met Fred

Fred gaat wandelen met Saskia Janssen (62), 
de havenmeester van de Piushaven.
Saskia is al acht jaar de eerste vrouwelijke havenmeester van de Piushaven. 
Ze woont in De Reit en is alleenstaand.
“Dit is echt mijn droombaan. Heerlijk! Hiervoor heb ik van alles gedaan, maar 
ik was ook acht jaar havenmeester in Heusden. Mijn interesse voor water is 
ontstaan door het zeilen, eerst met familie en later ook met vrienden.”
Saskia heeft van haar hobby haar werk gemaakt. Ze is geboren en getogen in 
Tilburg, in de Nieuwlandstraat. Ook werkte ze jarenlang als ondernemer.

Acht jaar geleden werd er een burgerinitiatief gestart, genaamd 
‘Dat kan ik beter’. Het doel: op nautisch vlak – alles wat met water te maken 
heeft – verbetering brengen. Er werd toen al volop gebouwd in de Piushaven, 
maar het water bleef wat achter. Ondernemers en bewoners besloten dat er 
een havenmeester moest komen.

“De haven moest op de kaart worden gezet in Nederland en dat is aardig 
gelukt. Toen ik hier begon, lag er in de winter slechts één boot. Nu is de 
haven volgeboekt met overwinteraars. En in het zomerseizoen ontvangen we 
ongeveer 700 à 800 boten. Daar ben ik enorm trots op. Gastvrijheid staat 
bij ons voorop. Bezoekers krijgen onder andere een goodiebag met leuke 
cadeautjes en informatie over Tilburg. Gasten blijven ook steeds langer liggen 
in de haven.” De haven telt daarnaast veertien museumschepen, een sloepen-
steiger en is openbaar gebied over 1,5 km.
“Er komt veel bij kijken: het water moet gemaaid worden, het draaien van de 
brug, sanitaire voorzieningen in orde houden, allerlei faciliteiten regelen…. De 
havenmeesters zijn een manusje-van-alles.”

Australiërs in de haven? Hoe zit dat?
“Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel Nederlanders geëmigreerd naar 
Australië. Sommigen van hen keren in de zomer terug naar Nederland, 
ze hebben hier een boot en blijven vijf maanden om familie te bezoeken. 
Een aantal van hen komt elk jaar terug.”
Opvallend is dat er in acht jaar tijd zeven zinkende boten zijn geweest.
“Dat is relatief veel. Vaak komt het door een afsluiter die niet goed dichtzit, 
waardoor de boot vol water loopt. Dan moet helaas de brandweer worden 
ingeschakeld om het water eruit te pompen.”

De haven leeft
“Er is volop beweging. Ik zou het nóg mooier vinden als er aan beide zijden 
van de straat meer terrassen komen, afgeschermd met glazen schermen 
tegen de wind en heaters boven in de parasols. Aandacht voor meer comfort 
in de winter en uiteraard minder verkeer. 
Meer ruimte voor bezoekers en aandacht voor kleine winkeltjes.
De Bedrijven Investeringszone (BIZ) is momenteel bezig met een campagne 
om de haven ook in de winter meer op de kaart te zetten.
In het voor- en naseizoen ontvangt de haven vooral gepensioneerde gasten, 
de zogenoemde ‘grijze golf’. Zij bezoeken elk jaar de stad en genieten van 
alles wat de haven te bieden heeft. In de zomervakantie verblijven gasten 
vaker op hun boot. Tijdens de kermisweek zie je juist veel Tilburgers met hun 
boot in de haven liggen.
Er zijn zelfs studenten die geen kamer kunnen vinden, maar wel op hun 
bootje in de haven wonen.”

Een havenmeester heeft een grote ‘zwaaifunctie’
Saskia wordt voortdurend afgeleid door voorbijgangers die haar gedag 
zeggen. “Ik ken ontzettend veel mensen en sta altijd klaar voor mijn gasten. 
Ook als ze naar het ziekenhuis moeten, dan rijd ik de auto voor en breng ik 
ze. Beter kunnen we de haven niet maken. Alles staat als een huis en klopt 
gewoon”, vertelt Saskia met een big smile. Ze straalt en is zichtbaar trots op 
haar haven.

“Wat je echt moet opschrijven: we hebben hier een Dreamteam van 
havenmeesters.” Terwijl een voorbijganger haar aandacht vraagt, wordt ze 
even afgeleid. Daarna keert ze terug naar haar verhaal: 
“We doen het heel goed. Op de Vaarkaarten-app en Facebooksites krijgen we 
alleen maar complimenten. We zetten geen extra stapje, maar een flinke stap 
over de sloot!”

Vroeger was Saskia een van de eerste vrouwelijke havenmeesters van 
Nederland. Inmiddels zijn het er meer en met hen heeft ze een clubje 
opgericht. Maar in de Tilburgse haven is ze nog steeds de enige vrouw in deze 
mannenwereld. “Maar ik werk superfijn samen met de mannen. 
Ik hoop dit nog lang te kunnen blijven doen”, lacht Saskia.
Dan rinkelt de telefoon en weg is Saskia weer – enthousiast, energiek en 
zwaaiend naar een boot die haar aandacht nodig heeft.

Fotografie: Hans van DongenTekst: Fred Verhagen

Saskia en Fred aan de Piushaven

Jouw oldtimer op ‘T Stadsforum? 
Meld je dan nu aan via de website

Gratis evenement. Rondleiding door stadsgids. 
Vertier voor jong en oud. Beleef de sfeer van 
weleer. ‘Komt dat zien’, ‘komt dat zien’!



Dès pas Goedvertòld Fotografie: Hans van Dongen
Tekst: Carla Segers

Dit keer zit ik aan tafel met een rasechte Tilburger, 
Piet Looijaard, en een geïmporteerde Tilburger, onze eigen Erik 
Bienefelt. De aanleiding is een woordenboek. 
Nu ben ik dol op taal, maar mensen interviewen over een 
woordenboek… misschien wat saai? 
Dat blijkt het understatement van de eeuw kan ik je vertellen! 
Dus lees vooral verder over ‘Goedvertòld’: het woordenboek 
waarvoor eigenlijk een nieuw woord bedacht moet worden 
omdat de inhoud zo verrassend is.
  
Even terug naar het begin: Er was ruim 20 jaar geleden al eens een 
woordenboek Tilburgs - Nederlands geschreven, ‘Goedgetòld’. 
Om dat te kunnen gebruiken, moet je wel de Tilburgse woorden kennen. 
Het idee om een woordenboek Nederlands – Tilburgs te schrijven was er al 
jaren en bleek een flinke klus. Gelukkig hebben schrijvers Ad Aarts, 
René van de Wiel en Piet Looijaard doorgezet. 

Piet Looijaard

VIND ONZE GLOEDNIEUWE 
CURSUSSEN HIER:

FACTORIUM.NL/AANBOD

HIER
    IS HET

TE DOEN!

Echte liefde
Het eerste wat in mij opkomt als het gaat over het schrijven van een 
woordenboek in Tilburgs dialect is dat de liefde voor de taal dan wel heel diep 
moet zitten. Waar komt die zo vandaan? Piet: “Vroeger werd het nogal eens 
als ordinair ervaren als je Tilburgs sprak, dat deden de mensen op de markt. 
Dat mocht niet thuis. Al gaandeweg leerde ik het wel verstaan en praten, 
maar het schrijven is echt iets anders. In de krant zag ik de prenten van Cees 
Robben staan; het spelen met taal in het Tilburgs. 
Dat pakte me en wilde ik ook kunnen.” 

Via een kennis is Piet in 2016 Tilburgse taallessen gaan volgen die werden 
georganiseerd door de Stichting Tilburgse Taol. Dat ging hem, zoals hij zelf 
zegt, ‘redelijk goed af’. 

Daarna is hij gevraagd om zich bij het Et Schrèèfatteljee aan te sluiten. 
Dit atteljee is gevormd door en bestaat uit cursisten van die taallessen. 
Voor Erik startte het avontuur in 2023 toen ook hij de taallessen Tilburgs ging 
volgen: “Ik kom zelf uit West-Brabant en heb sowieso een liefde voor taal. 
Wat mij aanspreekt in het Tilburgs is het kleurrijke ervan en anekdotische dat 
je erin hoort.” Nu schrijven beide heren voor Et Schrèèfatteljee en verschijnen 
hun teksten zowel in deze wijkkrant als in het Stadsnieuws. 

Grammatica en uitleg
Terug naar het Tilburgse Diksjenèèr. 
Zoals ik hierboven al beschrijf: het woord woordenboek dekt de lading bij 
lange na niet. Uiteraard vind je er duizenden woorden vertaald naar het 
Tilburgs. Er staat een klankentabel in en de grammatica wordt uitgelegd. 
Niet onbelangrijk en erg handig met al die stripkes op de woorden. 
Wat mij verrast aan het boek, zijn alle foto’s die erin staan met daaronder 
uitleg over het woord waar de foto over gaat. Daarnaast vind je bij een groot 
deel van de woorden een Tilburgse zin waarin dat woord gebruikt wordt. 
Zo weet je meteen in welke context je het kunt gebruiken. 

Een voorbeeld:

Schrokken, veel eten – ww – bèùze

Kaaw schootel? Dès bèùze geblaoze! > Krijgen we huzarensalade?  
Dat wordt dan smullen!

Hoe doede dè?
In de Nederlandse taal komen er elk jaar woorden bij, veelal vanuit het 
Engels. Hoe doe je dat dan in een dialect? “Daar komt onder anderen de 
grammatica goed van pas”, vertelt Piet. “We hebben de Dikke van Dale erbij 
gepakt en zo bekeken welke nieuwe woorden daarin staan, zodat we die ook 
opnemen in Goedvertòld.” Zo is het allereerste woord ‘A.I.’ 
(artificial intelligence) oftewel ‘Eej Aaj’ in goed Tilburgs. 

Een mooi voorbeeld van het toepassen van de grammaticaregels op een nieuw 
Nederlands woord is ‘fatbike’. Daar hebben de heren ‘fètbaajk’ van gemaakt. 
“Het is niet alleen een kwestie van het toepassen van de grammatica”, vertelt 
Piet: “Soms kom je dan tot een woord of uitspraak die niet klinkt of waar we 
van vinden dat er iets anders voor mag komen. Dan gaan we met zijn allen 
samen zitten en vaak komt er dan spontaan iets op. Een mooi voorbeeld 
daarvan is ‘fastfood’. Daar hebben we ‘vètten hap’ van gemaakt.” 

Dus beste Tilburgers, zowel de import als originals, als je Tilburgs wilt leren, 
je kennis wilt verbeteren of gewoon wilt zorgen dat die tattoo in het onver-
valst Tilburgs op oewen èèrm wordt gezet, kun je vanaf 2 oktober in 
Goedvertòld duiken. Verkrijgbaar bij Gianotten Mutsaers, boekhandel 
Buitelaar in Goirle, Bruna en Primera. 

Wil je meer weten over de taallessen? 
Kijk dan eens op de site www.tilburgsetaol.nl



Herfst in geuren en kleuren
Fotografie: Hans van Dongen

Tekst: Linda Markus

De herfst is al snel in heel Koningshaven te beleven. 
Je hoeft straks alleen maar je huis uit te stappen. 
De vele bomen in onze wijk zul je zien verkleuren, koele, natte wind op je 
gezicht en je hoort het ritselen van vallende bladeren. En als je dan op een 
frisse ochtend de deur uit stapt, is hij er ineens: die typische herfstgeur. 
Een vochtige, aardse, frisse geur die je meteen herkent, maar moeilijk kunt 
omschrijven. Voor de een roept het herinneringen op aan fietsen in de regen 
en voor de rest van de dag een natte spijkerbroek, voor de ander aan 
heerlijke boswandelingen met warme chocomel als beloning. 

Wetenschapje
Maar wat ruiken we eigenlijk? Een groot deel van die typische herfstlucht 
komt door een stofje met de naam geosmine. Dit stofje wordt gemaakt door 
bacteriën in de bodem en komt vrij zodra de grond nat wordt. Je ruikt het ook 
weleens na een zomerse regenbui als de tegels van de stoep nat zijn. 
Dat dit voor de meeste mensen herkenbaar is, komt doordat onze neus er 
enorm gevoelig voor is. Mensen kunnen vijf deeltjes geosmine ruiken tussen 
een biljoen (1.000.000.000.000 keer!) andere deeltjes. Wij ruiken geosmine 
zelfs 200.000 keer beter dan haaien bloed in water! Voor onze voorouders was 
dit nodig; de geur duidt op water na droogte. Doe er nog wat rottingsgeur van 
afgevallen bladeren bij en je hebt het recept voor de herfstgeur zoals we die 
kennen. Dat we herfst vooral associëren met geur komt doordat de lucht 
kouder en vochtiger is, waardoor geuren minder snel vervliegen. Alles blijft 
langer hangen en komt dus sterker je neus binnen. Het is alsof de natuur zelf 
besluit om ons duidelijk te maken dat er een nieuw seizoen is begonnen.

Buiten is het te doen
Probeer de komende weken eens bewust stil te staan bij die geur. 
Loop eens vanaf het Stuyvesantplein, langs de haven en via het kanaal door 
naar Fatima, en ga daar de wijk net even uit naar links de Moerenburg in, of 
rechts naar het Leijpark en waan je middenin de herfst. Adem diep in en laat 
je via je fantastische neus meenemen. Je ruikt dat het kouder wordt en dat er 
een tijd aanbreekt van genieten van kleine dingen; lampjes en kaarsjes aan, 
lekker onder de dekens, een vuurtje, een kaasje, een wijntje. 
Wie weet waar de herfstgeur je brengt.

De Hypotheekshop Tilburg Spoorlaan
Spoorlaan 432 | 5038 CX Tilburg
T. 013 - 5 835 005 | tilburg1538@hypotheekshop.nl
hypotheekshop.nl/tilburgspoorlaan

Arno van Iersel
Financieel adviseur

Jurgen Brekelmans
Erkend Hypotheekadviseur

Uw adviseurs in 
Koningshaven 
hebben

Sociaal Meldpunt Tilburg 
Samen zorgen we dat jij gehoord wordt

Ingezonden item

Merk je dat er iets niet goed gaat in de zorg, ondersteuning of 
woonomgeving in Tilburg? Dan kun je terecht bij het Sociaal 
Meldpunt Tilburg. We zijn er voor alle inwoners – van student 
tot senior, mantelzorger, buurtbewoner of professional.

Je kunt bij ons een signaal, klacht of melding doen over situaties zoals:
•	 Zorg die niet goed geregeld is, bijvoorbeeld in een instelling of woonvorm
•	 Geen toegang tot hulp of opvang, zoals bij dakloosheid
•	 Overlast of onveiligheid in je buurt of woning
•	 Lange wachttijden voor zorg
•	 Verlies van een vertrouwde hulpverlener door veranderingen in de zorg 

Wil je een signaal afgeven, een klacht delen of een melding doen?  
We staan voor je klaar en luisteren zonder oordeel:
•	 info@sociaalmeldpunttilburg.nl
•	 013 – 202 00 56
•	 www.sociaalmeldpunttilburg.nl

Samen maken we de zorg in Tilburg beter afgestemd op wat mensen écht 
nodig hebben.



Et Febrieksketier

Tegeltje aan de wand

Teegenoover et Aabeej Febriek, òf èègelek komplèks, want tis gin febriek mir, 
mar zôo hietet nog aatij, stampe ze en hil nuuw wèèk öt de grond. 
Èn dè zowè vur de leezers van dees kraantje rèèchte vur dere snufferd. 
In en paor jaor moetener allêen daor al vierhonderdfèfteg wooninge koome. 
Vur hil Tilburg moetener tweeduuzend hèùze per jaor gebaawd wòrre. 
Èn dè vèèf jaor op rij. Dès nôodeg omreeje dè de geminte verwòcht dètter 
tot tweejduuzendfirteg nògges vèèfenfirtegduuzend Tilburgers bè koome. 
Nou dan moete de Tilboos flink durwèrke agge begrèpt wèk bedoel. 

Mar jè, veul zullener ok wèl èèreges aanders vendaon koome dènk.                                                                                                           
As dè Febrieksketier klaor èn bewònd is dan kundet  tòch al gaaw oover 
duuzend meense èkstra hèbbe die in de wèèk der aaooweejkes, pesjoentjes 
èn aander inkoome gaon ötgeeve. Èn dè betêekent goej nuus vur hil de 
winkels int Aabeej Febriek èn der omhinne. Baankstèlle, tòffels, stoelen èn 
kleejkes gòn as wèèrme brôojkes oover de tonbaank. 
Want en nuuw hèùs betêekent mistentèèd dègge ok wè ònt interejeur 
veraandert. Wèg meej die saaje kannepeej èn dè glaoze tòffeltje meej en 
dwalsereej derop. Alles strak èn moodèrn. Meej de tèèd meejgao hiet dè. 
Èn wè dènkte van de innerleke meens? Iederêen moet eeten èn drinke. 
Dès wir goej nuus vur den bèkker, de slachter èn de suupermèrt. 
Tisser gelèèk ammòl in den buurt. Den eekenemie gaoter op vurèùt èn nie 
zon bietje ok. Laot de uurookes mar rolle.                                                                                                                                           
Waor dègge naa allêeneg nòg op moet hôopen èn nie vurret zèggen hèt is 
dètter wè goej vòlk komt woone. Meense waormeej ge en bietje kunt 
akkerdeere èn die gin òf nie teveul ambras maoke. 
Dan hèdder in de hillen omgeeving wir fèèn vòlk bij. 
Dè Febrieksketier is dan de zòvelste ònwinst in de stad. 

Illustratie: Toon van Gisbergen

Door: Patricia van Diessen

Tekst: Et Schrèèfatteljee/ Piet Looijaard Op het lijf geschreven

Dit keer ga ik gezellig met Liek op het terras zitten om op ons 
gemak haar tatoeages te bekijken en te bespreken. 
Laten we eerst maar bij het begin beginnen: hoe ben je ertoe gekomen om 
je eerste tattoo te laten zetten? “Ik heb altijd wel een bepaalde aantrekkings-
kracht tot tatoeages gehad, ik weet niet precies wat dat is. Toen ik jong was 
had ik altijd wel wat ontwerpen liggen van tekeningen die ik mooi vond. 
Maar die bleven uiteindelijk ook netjes liggen, want de eerste tattoo die heb ik 
pas 8 jaar geleden laten zetten. Een muzieknoot, klein op mijn linker pols. 
Die was eigenlijk om te testen wat ik er nu echt van zou vinden en hoe het 
zou voelen als je getatoeëerd wordt. Want ja, stel nou dat het echt pijn zou 
doen, dan is het toch een raar gezicht als er alleen een zwarte streep op mijn 
lijf zou staan…”

Eerst even wennen
Na de muzieknoot had Liek de smaak te pakken en volgden er wat meer 
gedurfde tattoos. Zo staat er op dezelfde arm een vlinder die Liek en haar 
dochter beiden hebben laten zetten. Er is ook een one-line-drawing van een 
klaproos. (Hierbij is de originele tekening in één doorlopende lijn getekend 
zonder het potlood van het papier te halen). Hoe gaat het proces bij jou, 
Liek? Wanneer en hoe besluit je of een tekening op je lichaam vereeuwigd 
gaat worden? “Er komt niet zomaar iets op mijn lichaam te staan, dat neemt 
meestal een hele tijd in beslag. Ik vind het leuk om op zoek te gaan naar 
tekeningen of tattoos die me aanspreken. Als ik dan iets vind, maak ik er een 
foto van en die plaats ik op mijn telefoon als achtergrond. Zo kan ik op mijn 
gemak wennen aan het idee en ook ervaren of dit echt iets is wat ik leuk blijf 
vinden. Na een bepaalde tijd zet ik de stap en laat ik het plaatsen. 
Of niet en dan zoek ik weer wat nieuws. Ik heb eigenlijk altijd wel een beeld 
in mijn hoofd zitten.”

Tekst: Carla Segers
Fotografie: Hans van Dongen

Penseelstreken
Zo is het ook gegaan met de tattoo op de foto. “Ik had een tatoeage gezien 
met water en druppels in dezelfde Japanse stijl. Daar bleef ik maar op 
terugkomen. Helaas is de artist die die tattoo zet niet actief in Nederland. 
Ik ben daarom op zoek gegaan naar een artist die in dezelfde stijl kan 
tatoeëren en met hem ben ik verder gegaan. Hij is gaan tekenen en kwam 
toen met het idee van de twee vissen in het water. Het is heel fijntjes en 
gedetailleerd gezet en het lijkt alsof het erop geschilderd is met
penseelstreken in plaats van dat er lijnen gezet zijn. Ik ben er heel blij mee.” 

Dat kan ik me voorstellen, Liek. Bedankt voor je tijd en het gezellige gesprek!



BACK IN SHAPE

Minder tijd, meer resultaat, dat is de kracht van ons 12 weken programma

12 WEKEN MILON CIRKEL CHALLENGE

PERSOONLIJK ASSESSMENT 

PERSOONLIJK VOEDINGSPROGRAMMA

LICHAAMSANALYSE (BEGIN EN EIND)

3 WEKELIJKS PERSOONLIJK CONTACTMOMENT

VOLLEDIGE WORKOUT IN SLECHTS 35 MIN

AUTOMATISCHE AANPASSING AAN JOUW NIVEAU

GESCHIKT VOOR ALLE LEEFTIJDEN (16-99 JAAR)

VEILIG TRAINEN ZONDER BLESSURERISICO

MEETBARE RESULTATEN VANAF WEEK 1

ALTIJD PERSOONLIJKE AANDACHT EN BEGELEIDING

Back in shape challenge Milon voordelen

€69,-VOORDEEL SCAN DE CODE EN 
CLAIM JOUW PLEK!

READY TO GO? 
SLECHTS 25 PLEKKEN, DUS MELD JE 

SNEL AAN VÓÓR 30-9-2025!

MEER DAN 200 5 STERREN REVIEWSGroenstraat 117B 
5021 EL Tilburg

013 590 53 98



Grill en chill rond de haven

Als deze wijkkrant op de deurmat valt, is de zomer helaas alweer voorbij, 
maar op moment van schrijven is het nog een heerlijke 20 graden buiten. 
Perfect weer om eens een nieuw recept uit te proberen lijkt mij. 
Dit keer hebben we voor een makkelijk, vegetarisch en vooral lekker gerecht 
gekozen: Gevulde portobello met geitenkaas en perzik.

Ingrediënten (voor 4 stuks)
•	 4 portobello’s
•	 200 gram verse geitenkaas
•	 2 eetlepels honing
•	 1 perzik
•	 30 gram walnoten (of bijvoorbeeld pecannoten of hazelnoten)
•	 Snufje tijm (vers of gedroogd), peper en zout

Benodigdheden
•	 Een aluminium bak waar de portobello’s in passen

Bereiding

Kok en fotograaf: Jorn Segers Fotografie: Luc Houët
Tekst: Carla Segers Tekst: Carla Segers

•	 Je kunt dit gerecht bereiden op 
een bbq met of zonder deksel. 
Wij hebben er een met deksel 
gebruikt en deze opgestookt tot 
zo’n 200 graden.

•	 Meng de geitenkaas met de 
honing, peper, zout en tijm.

•	 Hak de walnoten grof en meng 
drie kwart ervan door de  
geitenkaas.

•	 Verdeel dit mengsel over de 
portobello’s en leg deze in de 
aluminium bak.

•	 Snijd de perzik in stukjes en 
verdeel deze over de porto
bello’s. Je drukt ze een beetje in 
de geitenkaas.

•	 Daarna strooi je de rest van de 
walnoten over de portobello’s.

•	 Wij zijn nogal zoetekauwen en hebben er daarna nog wat extra honing 
overheen gedruppeld. 

•	 Plaats de aluminium bak met de portobello’s direct op de grill.  
Ze zijn dan na ongeveer 10 minuten gaar. 

Ik had nog niet eerder portobello’s van de bbq gegeten. 
Dit recept hebben we gevonden op leukerecepten.nl en het sprak me meteen 
aan omdat ik dol ben op de combinatie van geitenkaas met zoet. 
In dit geval de honing en perzik. 

Ik heb er echt van genoten. 
Mocht je niet van perzik houden dan is ander zoet fruit naar mijn idee een 
goed alternatief. Denk aan nectarine, ananas of mango. 

Wat ik ook leuk vind aan dit gerecht is dat je het als hoofdgerecht kunt 
serveren maar ook als bijgerecht. Het vult in ieder geval goed. 

Succes met de bereiding en eet smakelijk!!

Kunst voor KWF

Kunst voor KWF kankerbestrijding
Kees Segers (1947 - 2019) was jarenlang woonachtig in onze wijk en maakte 
voornamelijk abstracte schilderijen. Zijn huis staat er nog steeds vol mee; 
kleurrijk, expressief en altijd in beweging. Nu zijn vrouw Hannie binnenkort 
gaat verhuizen naar een appartement, is het onmogelijk om alle kunst mee te 
nemen. Er zijn simpelweg te veel prachtige werken.

(Ge)spotprent: Door Patricia van Diessen

De familie Segers vindt het zonde 
om deze nalatenschap niet te delen. 
Daarom is het volgende idee ont-
staan: Zie je op 15 november een 
mooi werk van Kees dat je graag 
aan je muur wilt hebben? 
Dan doe je via een QR code ter 
plaatse rechtstreeks een gift aan 
KWF kankerbestrijding. Er is ook de 
mogelijkheid om contant via een 
collectebus te doneren. 
Je bepaalt zelf welk bedrag je 
doneert. Zo blijft de kunst van onze 
Kees dichtbij en krijgt elk werk een 
nieuw thuis.

•	 Wanneer: zaterdag 15 november
•	 Tijd: 13.00 – 17.00 uur
•	 Locatie: St. Josephstraat 72 

Kom kijken op de 
St. Josephstraat!
Je bent van harte uitgenodigd om langs te komen, rond te kijken en wellicht 
een bijzonder werk van Kees Segers aan te schaffen. 

Mocht 15 november niet schikken, maar heb je serieuze interesse? 
Stuur dan een e-mail aan Jorn Segers, jornsegers@hotmail.com.



Pleidooi voor Halloween

Loop je deze dagen een winkel met decoratiemateriaal in het 
assortiment binnen, dan neemt het oranje en zwart je brein 
volledig over. Overal aanbiedingen voor decoratie en snoep: 
Halloween. O en ja, ik voel al wat je, hoeder van nostalgie, 
nu denkt. Dit stuk zou weleens lastig kunnen zijn. 
Lees vooral verder, want het wordt een positief stuk. 

Een stukje geschiedenis
Halloween botst met de datum van het christelijke Allerheiligen en 
Allerzielen. Deze laatste twee worden al eeuwen gevierd in Nederland; 
de kaarsjes en bloemen op verschillende kerkhoven zijn, op een en twee 
november, daar nog steeds bewijs van. Deze traditie heeft in oorsprong toch 
een duidelijke link met Halloween. De Engelse naam van Allerheiligen, 
“All Hallows”, is later namelijk verbasterd naar Halloween. Bovendien – schrik 
niet – was Halloween er écht eerder (zij het onder een andere naam).  
Rond de jaren 800–900 v.C. vierden de Kelten (levend in Centraal-Europa) 
rond 31 oktober Samhain, hun nieuwjaar. Volgens hen was de sluier tussen 
levenden en geesten die nacht flinterdun. Om de boze geesten weg te jagen 
droegen ze maskers en kerfden ze griezelgezichten in knollen. 
Bij deuren zetten ze lichtjes en groenten klaar om de zielen van verloren 
dierbaren op weg te helpen (herkent u iets?).
Zo’n kleine tweeduizend jaar later – rond de 9e eeuw n.C. – deed de 
christelijke kerk de (in hun ogen) heidense feesten in de ban en schoof er 
haar eigen feesten tussen. Op de plek van Samhain ontstonden Allerheiligen 
en Allerzielen. En precies uit die botsing van Keltische rituelen en christelijke 
tradities is Halloween geboren.

Tekst: Linda Markus

Plezier in de wijk
Het bestaansrecht van Halloween bewezen, koppel ik er nu ook nog plezier 
aan. Kinderen in de wijk maken er sinds een aantal jaar steeds meer een 
traditie van om verkleed als griezel langs de deuren te gaan voor snoep. 
Voor hen is dit echt feest: spannend én gezellig samen op straat in het 
donker, terwijl ze eigenlijk allang in bed moeten liggen. Vorig jaar ben ik een 
rondje door de wijk gegaan en was super- en blij verrast. In meerdere straten 
waar er werk van werd gemaakt, liepen er kinderen giechelend en een beetje 
bang doorheen. Bij sommige voordeuren had ik niet eens aan durven bellen. 
Ik heb een zwevend spook gezien en Pennywise, de meest enge clown die je 
kan bedenken, liep door een straat. Ouders maakten een praatje met elkaar 
en op sommige stoepen hadden buren samen een kampvuur gemaakt. 
De meest standvastige cultuurbewaarders onder u zouden hier toch ook licht, 
vrolijkheid en verbondenheid op een donkere herfstavond in kunnen 
ontdekken?

Trick of niet?
Je hoeft natuurlijk de kinderen niet te bedienen, doe vooral wat je fijn vindt. 
Een gezamenlijke afspraak zou bijvoorbeeld kunnen zijn: een pompoen of 
lichtje betekent “kom maar langs”, geen versiering betekent “wij doen dit jaar 
niet mee”. Dus laten we Halloween niet zien als een vreemde Amerikaanse 
hype, maar focussen op zaken die ons binden – licht, aandacht en gemeen-
schap. Ik hoop dat het nu voor iedereen makkelijker wordt om nieuwe 
invloeden te waarderen zonder het oude los te laten. 
Want zeg nou zelf: een straat vol lachende kinderen, flikkerende pompoenen 
en een vleugje spanning … dat ís toch gewoon gezellig?

Een enge voordeur in de Catamaranstraat

Kurzes Fins

Live bij De Begonia’s

Tilburgs is meschient en verrèkkes laastege taol, mar dan kènde de Finse 
taol nònnie. Toenek en jaor of dèrtien waar, waarek oppet onzaolege iedeej 
gekoome om en ‘kurzes Fins vur beginners’ te vòllege. 
Mar ik kwaamer al rap aachter dèsse in Finland vurral kwatspraot ötslaon. 
Tòch hak tweej Finse zinnekes goed onthaawe.
Dirste zin waar de Finse vertaoling van: “Gift mèn de èèrepel is aon, schat!”.
Zôo zok nôot van de honger omkoome assek in Finland waar.
De twidde Finse zin diek ha geleerd waar: “Waor is hier den dòkter?”.
Toen de LOI en paor mònde laoter bèlde òf ik intrèsse ha in en vervòlgkurzes, 
viet onze pa de tillefoon op, èn zeej: “Dènket nie. Hij is al èfkes niemer tèùs. 
Hij leej nao en ooverdooses èèrepel int gaasthèùs van Helsinki…”

Gezelligheidskoor De Begonia’s is vernieuwd. 
Het vertrouwde zwart – wit is vanaf 1 september ingeruild voor speels 
blauw – blauw. De repetitieruimte bij Den Herdgang heeft plaats gemaakt 
voor De Reitse Plint. 

En ook de Korendag bij Koningshaven heeft een facelift ondergaan. 
Op zondagmiddag 26 oktober vanaf 13:00 uur presenteert het koor het 
nieuwe vocale en instrumentale muziekspektakel Live bij De Begonia’s. 
Optredens van Gezelligheidskoor De Begonia’s en Meezingkoor Vrij & Blij uit 
Riel worden afgewisseld met opzwepende muziek van de Beneluxband. 

Er zullen veel bekende Nederlandse en Engelstalige nummers te horen zijn, 
waarbij je niet rustig op je stoel kunt blijven zitten. Het evenement vindt 
plaats bij Wijkcentrum Koningshaven in de Kruisvaardersstraat en is gratis 
toegankelijk. 

Er wordt een loterij gehouden, waarvan de opbrengst dit jaar voor een deel 
bestemd is voor Alzheimer Nederland.  
Meer info: www.de-begonias.nl  of secretaris@de-begonias.nl 

Illustratie: Toon van Gisbergen

Foto: Gerard Martens

Tekst: Erik Bienefelt

Ingezonden item
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